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Nu de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Ospel haar eerste eeuwfeest viert, wens ik allen die met Ospel ver-
bonden zijn, geestelijkheid, parochianen en oud-parochianen, van
harte geluk.
Het land van Weert en Nederweert ken ik goed genoeg om te weten
wat zich in en rond Ospel gedurende een honderd jaren op geestelijk
en maatschappelijk gebied heeft voltrokken.
Deze landstreek, waar zowel de weinige bezitters als de dagloners en
turfstekers in het verleden zozeer hebben moeten zwoegen voor het
dagelijks bestaan, is nu opengelegd. Zij ondervindt thans de voor-
delen van de moderne verworvenheden, die landbouw en industrie
in onderlinge samenwerking en beinvloeding aan de mens te bieden
hebben.
Het was in zekere zin gemakkelijker voor de arme en tobbende mens
van vroeger, voor wie iedere oogst een hoop en een vrees betekende,
om in smeking en afhankelijkheid tegenover God te staan. De mens
van tegenwoordig is op de korte baan en in zijn dagelijkse behoeften
meestal zich zelf genoeg. Dit mag ons niet verleiden, de nieuwe wel-
vaart van tegenwoordig te beschouwen als een volledige levens-
inhoud. Wij hebben God nog altijd nodig, en zowel hulde als dank-
baarheid zijn op hun plaats, zeker op dit eeuwfeest.
Bovendien wil God ook 6ns nodig hebben. Hij zendt de ene mens tot
de ander om de liefde en de goedheid, waarvan Hij zelf geheel
vervuld is, door te geven. In deze zin wensen wij de parochie Ospel
toe, dat zij samen met haar priesters mag blijven ijveren voor het
oude geloof, dat in honderd jaren wel een andere gestalte krijgen
kan, maar dat naar zijn wezenlijke inhoud en beleving steeds zal
wortelen in het Evangelie, de Blijde Boodschap van Christus en
Zijn Kerk.

¥ P. MOORS.

Roermond, op het feest van de H. Maagd Maria Koningin.



De parochie van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel viert
op 12 juli 1964 haar Eeuwfeest. Kerkelijk zal deze viering geschieden
met een Pontificale Hoogmis, opgedragen door onze Bisschop, Mgr.
P. Moors, Daarnaast zal de dorpsgemeenschap op velerlei wijzen ook
buiten het kerkgebouw aan de vreugde vanwege deze herdenking
uiting weten te geven.

Ospel vormt de meest noordelijke parochie van het dekenaat Weert
Het bezit een uitgestrektheid van vele vierkante kilometers. Het hart
van de parochie is de welvarende dorpskern, met de stoere parochie-
kerk, die onlangs nog werd verbouwd en vergroot. Daarnaast be-
schikt de parochie nog over een eenvoudige, maar fraaie hulpkerk
aan de Ospelse Dijk, Het vruchtbare akkerland wordt doorsneden
door talrijke goede wegen. En er zijn nog stille, ongerepte plekjes,
ver buiten de drukte van mensen en dingen. Maar in en rond het
dorp wordt er gewerkt aan nieuwbouw, straten en huizen. De Ospelse
mensen zijn in levenswijze en voorkomen niet verschillend van de
meesten hunner tijdgenoten.



Rond 1864 doorkruiste en inspecteerde de toenmalige Deken van
Weert, en latere Bisschop, Mgr. F. Boermans, te voet het gebied
van Ospel, met het oog op de te stichten parochie. Welk een verschill
Sinds mensenheugenis had de inwoner van Ospel langs karresporen
en vaak door de duisternis met de stallantaarn in de hand zijn lange
weg heen en terug moeten gaan naar een vreemd Godshuis; de':_vele
uren van een zesdaagse werkweek leverden hem slechts wat schrale
mondkost op en een paar geldstukken voor wat nieuwe kleding om
de zoveel jaar; de vreemdeling die op deze gronden verzeild raakte,
voelde zich verdwaald in een achtergebleven wereld en haastte zich
maar spoedig terug naar huis. Vooral 's winters, als de modder, de
sneeuw en de mist het land in hun greep hadden, leek het leven er
uitgestorven. De mensen werkten er verborgen in huis en stal, en
alleen een rookpluimpje van turfvuur verried hun aanwezigheid. De
beleving van het geloof geschiedde in bidden en werken, volgens een
levenspatroon van patriarchale verhoudingen en haast kloosterlijke
gestrengheid.

Wij zullen niet trachten de geleidelijke overgang, geestelijk en
sociaal, naar het nieuwe Ospel te schilderen, want anderen zijn hierin
deskundiger. Zeker is evenwel dat de stichting van de nieuwe paro-
chie Ospel in 1864 de inzet is geworden van de opensluiting en ver-
heffing van dit uitgestrekte gebied.

Wij gedenken in dankbare piéteit de werkers van het eerste uur, de
priesters en hun medehelpers; en ook al de anderen die een eeuw
lang hier hebben geleefd en gewerkt, in tijden van oorlog en vrede.
Wij feliciteren de geestelijkheid en de parochianen van Ospel met dit
Eeuwfeest. Een Eeuwfeest gevierd in een nieuwe, totaal andere tijd,
een betere tijd onder vele opzichten. Maar ook deze nieuwe tijd
moet het kenmerk dragen van de krachten, die hem honderd jaren
lang voorbereidden: van bidden en werken, van geloof en dagelijkse
toewijding, in eensgezindheid en naastenliefde. Want alleen als bid-
den en werken samengaan, is het leven compleet en de hoop op de
toekomst gerechtvaardigd.

W. VAN BOMMEL,

Deken van Weert.
23-5-1964.



Ten geleide

Dit boekje is ontstaan uit een initiatief van het parochieel eeuwfeest-
comité.

Op 't Hoogfeest van Pinksteren 1963 werd in de Julianazaal te Ospel
na de Hoogmis een parochievergadering gehouden, waardoor een
eeuwfeestcomité werd gevormd van 10 personen: P. van Nieuwen-
hoven, voorzitter, Jos. Geuns, secretaris, J. Adams, M. Broens, Mevr.
Slaats-Caris, J, Geenen, Th, Koppen, J. Legros, H. van Loon, H. Sali-
mans. Kapelaan H. Jorissen werd contactpersoon tussen comité en
kerkbestuur.

Toen de planning van 't comité geleidelijk aan vastere vorm begon
te krijgen, kwam ook de wens naar voren een gedenkboekje samen te
stellen, dat de eeuwfeestviering zou kunnen bevorderen en tevens
een duurzame schakel zou kunnen smeden tussen parochieel ver-
leden en toekomst.

En weldra bleek, dat de wens in wvervulling zou kunnen gaan.
De Edelachtbare Heer Burgemeester en meerdere personen uit paro-
chie en gemeente toonden zich bereid vanuit hun ambt en beroep
een bijdrage over het Ospels verleden te leveren en ondergetekende
wilde gaarne de parochiéle aspecten voor zijn rekening nemen.
Moge 't boekje, dat in de meest aangename samenwerking tot stand
kwam, in zijn opzet slagen.

Een parochiaan vertelde me eens hoe hij met behulp van een buur-
man en diens zoon een man gered had uit de verlatenheid van de peel.
Toen ik eens in het begin van de dertiger jaren, zo vertelde hij,
in het vallen van de avond met een paardenvracht turf uit de peel
kwam gevaren op weg naar huis, zag ik op afstand tussen struiken
en dennen een man, die daar ineengehurkt zat op een peelbult met
de ellebogen op de knieén en de handen onder de kin. Thuisgekomen

werd er gegeten als gewoon. De vrouw had pannekoek gebakken.
Maar ik was niet gerust op het geval en zei tot de vrouw: bak nog
een koek en maak er een goede, dikke van en ik vertelde haar,
wat ik beleefd had. Het kon wel eens zijn, dacht ik, dat de man
vergaat van honger. Maar het was reeds avond geworden en erg
duister. Het was de vraag, of ik de man nog zou kunnen vinden.

Daarom nam ik de hond mee, die wel zou blaffen, als hij in de

buurt van de man zou zijn. Buiten gekomen, trof ik mijn buurman,
die me vroeg: Waar moet dat nog zo laat naar toe? Toen vertelde



ik ook aan hem, wat er aan de hand was. Hebt ge cok drinken bij U,
vroeg buurman. En waarachtig, dat had ik vergeten. Niet erg, zei
buurman, ik haal gauw een tuitje warme koffie, Daarna zijn we samen
de peel ingetrokken en we hebben de man gevonden op het blaffen
van de hond. Het was middernacht. De man was er ellendig aan toe.
Hij zat daar reeds drie dagen. Eerst legden we hem op droog strooisel.
Daarna hebben we hem op een kar gelegd en zijn we met hem naar
Ospel gevaren, waar we hem konden doorgeven aan een goede mens,
die hem weer heeft thuisgebracht.
De lezer zou kunnen vragen, wat moet het met dit verhaal?
Maar dan zou ik mogen antwoorden: niemand treft schuld, maar er
was een tijd, dat circa 800 inwoners van het gehucht Ospel als ver-
latenen en vereenzaamden woonden in hun peelgebied. Ze doorwor-
stelden een keihard bestaan en werden voortdurend geplaagd door
schrijnende honger naar een betere boterham. -
Maar toen kwam de Hoogeerwaarde Heer Deken Fr. A. H. Boermans
naar de peel, om hun woongebied te verkennen.
Hij maakte een voettocht over Ospel van Nederweert naar Meyel:
niet zelden springend van de ene aardkluit op de andere, om water,
modder en gaten te ontwijken, heeft hij de lange weg afgelegd. Maar
toen hij in Mevel was aangekomen, toen wist hij het wel. Toen
hoefden er geen jaren meer te verlopen, voordat de Bisschop van
Roermond de 800 verlatenen heeft thuisgebracht in een parochiegezin.
Hoe dit gezin is ontstaan en gegroeid en hoe daardoor geleidelijk aan
de pannekoek in Ospel steeds beter smaakte, poogt dit boekje te
verduidelijken. In die zin hoopt het de eeuwfeestviering te bevor-
deren en een blijvende schakel te leggen tussen verleden en toe-
komst. Aan 't eeuwfeestcomité oprechte dank voor ‘'t belangrijk
initiatief.

M. ARTS,

pastoor.



Gods Voorzienigheid

't Was 27 juni 1864, toen Mgr. J. A.
Paredis, Bisschop van Roermond,
zeer gaarne de laatste handteke-
ning plaatste, waardoor de oprich-
ting van de parochie Ospel een
feit werd. Daarmee was de intense
spanning gebroken, waarin al de-
genen, die bij dit feit ten nauwste
geinteresseerd waren, langere tijd
geleefd hadden. En daarmee was
ook de kroon geplaatst op een
werk, waarvoor velen zich met on-
verdroten ijver hadden ingezet.

Maar als we niets anders zouden
zeggen, dan zouden we het voornaamste verzwijgen. Een vraag,
waaraan niet voorbij gegaan mag worden, luidt: Welk aandeel had
Gods Voorzienigheid in de totstandkoming van de parochie en hoe
heeft de leiding van Gods Voorzienigheid zich daarbij in kleinere en
grotere feitelijkheden aan ons ontsluierd?

Bij het horen of het lezen over het ontstaan van de parochie Ospel
is het nodig, zeer attent te zijn ten opzichte van Gods Voorzienigheid.
Hoe groot de verdiensten van de mensen ook mogen geweest zijn,
aan God eer en hulde bovenal,

De parochie wordt vaak vergeleken met het gezin, maar wie is dan
de Vader? Is 't niet God zelf? ;

En wie zijn de kinderen? Zijn 't niet de Godskinderen, die er toe
behoren? De uit 't water en de H. Geest herborenen? Waren 't niet
977 Godskinderen, die Mgr. Paredis bij de stichting van de parochie
Ospel uitnam uit het parochieel verband met Nederweert, om ze
samen te brengen in een eigen gezin?

Zeer innig blijkt daarom de verhouding tussen parochie en Gods
Voorzienigheid.

Moge de parochie Ospel in de komende dagen tonen een dankbaar
gezin te zijn, dankbaar in pieuze bewogenheid om de ontelbare wel-
daden, die 't in de loop van 100 jaar van Gods Voorzienigheid mocht
ontvangen.

10



't Zal vaak in 't teken van het kruis zijn geweest, dat God Zijn gena-
den heeft geschonken. Maar is 't kruis niet één der voornaamste
tekenen, waardoor Gods Voorzienigheid zich aan ons ontsluiert?
Is 't kruis niet 't teken, dat God liefdevol voor ons aanwezig is?
Over Mgr. Paredis staat geschreven, dat zijn vertrouwen op de God-
delijke Voorzienigheid onbeperkt was, en dat hij in alle moeilijkheden
en wederwaardigheden van het leven hulp, troost en heil zocht in 't
Kruis van de Heer.

Moge de parochie Ospel, die door hem gesticht werd, het kruis altijd
lief hebben als genaderijk teken van Gods Voorzienigheid.

11



Het hart van het parochieleven
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In een periode van 100 jaar gebeurt er veel. Als de geschiedenis
van het 100-jarig Ospel volledig beschreven stond, dan zou ons een
kleurrijk verhaal van gebeurtenissen geboden zijn. Zie daarvoor
slechts het rijk gedocumenteerd verslag op blz. 45 e.v. van dit boekje.
Maar een vraag niet zonder belang is deze: wat was 't voornaamste?
Waar lag de kern? Waar klopte 't hart van het parochieleven?
Vanuit 't geloof bezien, lijkt 't antwoord niet zo moeilijk.

Voor ons, gelovige mensen, telt als voornaamste feit, dat van 1864
tot op de dag van heden, op 't grondgebied Ospel, zoals 't door Mgr.
Paredis was omschreven, en temidden van 't parochiegezin, zoals 't
door hem was gesticht, dagelijks voldaan is aan de opdracht, die

12



Christus gaf aan Zijn priesters in de nacht, waarin Hij verraden werd,
toen Hij brood nam, het brak, dankte en zeide: , Dit is mijn lichaam,
dat voor u wordt overgeleverd, doet dit ter gedachtenis aan Mij" en
toen Hij, na een kelk met wijn genomen te hebben, sprak: ,deze kelk
is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij drinkt,
ter gedachtenis aan Mij". '
De Pastoor, die als eerste geestelijke leidsman van het Ospels pa-
rochiegezin dagelijks aan Christus’ opdracht mocht voldoen en het
35 jaar lang heeft mogen doen — van 1864—1899 — was de Z, H.
Heer W. Vullers,

De kelk, die hij daarvoor gebruikte, een geschenk van zijn moeder,
is eigendom van onze parochie.

We zullen deze kelk op zondag 12 juli, de dag, waarop 't eeuwfeest
wordt gevierd, in handen geven aan Mgr. Moors, om daarmee in de
Pontificale dienst het dankoffer voor het verleden en het smeekoffer
voor de toekomst aan God aan te bieden.

Moge de viering van het Offer het hart worden van het feest, gelijk
ze honderd jaar lang dag weder dag het hart is geweest van het
parochiéle leven.

13



Vertegenwoordigers en helpers van de Bisschop
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Aan 't hoofd van elke parochiegemeenschap staat de Bisschop, maar
hij laat zich vertegenwoordigen door de pastoor, die door hem wordt
benoemd, om namens hem het ambt van de zielzorg uit te oefenen.
Waar nodig stelt de Bisschop nog één of meer priesters aan als
helpers. Sinds de datum van haar oprichting tot in het honderdste
jaar van haar bestaan werden voor de parochiegemeenschap Ospel
de volgende priesters door de Bisschop van Roermond aangesteld:

Pastoors: e

1. Wilhelmus Vullers 1864-1899. 8.
2. Hubertus Caris 1899-1930.
3. Petrus Adams 1930-1944, 9.
4, Ludovicus Lipperts 1945-1952. 10.
5. Mattheus Arts 1952-, 1l
Kapelaans: 12.
1. Clemens v.d. Velden 1884- 13.
1888. 14,
2. Joseph Brand 1888-1892. 15.
3. Aemilius Geenen 1892-1899. 16
4, Joseph Gitmans 1899-1906. 17
5. Henricus Beelen 1906-1907. 18.
6. Wilhelmus Theelen 1907-1909. 19

Gerardus Willems 1909-1910.
Alphonsus Greymans 1910-
1914,

Theodorus Mulder 1914-1916.
Richardus Verheggen 1916-1919,
Joseph Schreurs 1919-1926.
Carolus Kellenaers 1926-1932.
Hermanus Rieter 1932-1936.
Joannes Adams 1936-1939,
Godefr. Rooyakkers 1941-1944,

. Joannes Tindemans 1944-1948,

Leonardus Haanen 1948-1953.
Gulielmus Custers 1953-1960.
Henricus Jorissen 1960-,

De 4 eerste pastoors en de 10 eerste kapelaans zijn allen over-
leden. Aan ons de ereplicht hen op zondag 12 juli te gedenken en

14



God te danken, die ook voor het welzijn van 't Ospels parochiegezin
hen tot het priesterschap geroepen heeft. De overige oud-kapelaans
ontvangen allen een uitnodiging om samen met de Bisschop, van wie
zij als confraters in 't priesterschap de helpers in Ospel waren, ons
feest te komen meevieren.

15
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Eén in de Geest van God

Ge ziet hier de foto van Pastoor
Vullers, die gemaakt werd in 1889,
in de dagen, die vooralgingen aan
zijn zilveren Pastoorsfeest. Ze werd
vergroot tot een afmeting van 55
bij 40 cm. en gevat in kostbare,
sierlijke lijst aan de jubilerende her-
der aangeboden door diens broer,
de edelachtbare heer Jean Vullers,
burgemeester van Nederweert.

Het waardevol cadeau kwam na de
dood van de Pastoor in het bezit

van de dames Wed.e van Gastel-

Moons en Wed.e van Dijk-Moons te Maarheeze, die het op hun beurt
via Kapelaan J. Hendrikx van de St. Joseph-parochie te Weert weer
hebben doen toekomen aan de parochie Ospel, waar het zich thans
in de pastorie bevindt.

Staande bij deze foto moest ik denken: hoeveel parochianen van
Ospel zijn thans met Pastoor Vullers in de eeuwigheid, allen geteld
van 1864 tot nu toe? Ik heb toen de parochiéle dodenregisters ge-
raadpleegd, die vanaf het begin zorgvuldig zijn bijgehouden en ben
gekomen tot het totaalcijfer 2353.

Maar daarmee hangt een andere vraag samen, die nog meer de aan-
dacht verdient. Onze overledenen, die in vrede met God gestorven
zijn, weten zij, dat Ospel binnenkort het eerste eeuwfeest viert?
Bestaat er een levende, wezenlijke relatie tussen hen en ons? Leven
zij liefdevol met ons mee? Kunnen zij iets, misschien zelfs veel voor
ons doen, ook in verband met het feest? Het antwoord op al die
vragen mag zeer positief zijn.

't Is de Geest van God, die ons allen, levenden en doden, samenhoudt
in Christus tot de meest ideale gemeenschap, en 't is de Geest van
God, die in deze gemeenschap de meest rijke communicatie van
wederzijdse kennis en liefde in stand houdt. Daarom mogen wij ver-
trouwen, dat de 2353 parochianen, die, naar we hopen, , thuis" zijn,

16



door Gods Geest worden verlicht omtrent ons eeuwfeest, en daarin
met ons, de circa 3000 parochianen, die ,,onderweg” zijn, liefdevol
zullen meeleven.

Pastoor Vullers, Pastoor Caris, Pastoor Adams, Pastoor Lipperts en
alle , thuisgekomenen' zullen de Vader in de hemel vragen, dat wij
ons feest aangenaam en waardig kunnen vieren, één in de Geest
van God.

17



Het strooien kerkje

Frans Op 't Root was 57 jaren koster-organist en waardig opvolger van zijn vader, die dit
ambt gedurende 40 jaren uitoefende.

Er was een tijd, dat over het parochieel verleden van Ospel méér
stond opgetekend dan nu. 't Was de laatste wereldoorlog, die oorzaak
werd, dat kostbare gegevens verloren gingen. Uit het archief, dat is
overgebleven, volgt hier en in de volgende hoofdstukjes een over-
zicht van feiten, die betrekking hebben op de tijd van het 35-jarig
herderschap van Pastoor W. Vullers. Ze worden zoveel 't kan in
chronologische volgorde gegeven, vaak zonder vermelding van data,
omdat de juiste datum niet bekend is.

1864.

Sinds einde 1862, toen op aanraden van de Deken van Weert een
commissie van 5 Ospelse mannen op audiéntie was geweest hij de
Bisschop van Roermond, was bij de inwoners van Ospel de twijfel
aangaande de oprichting van de parochie zover geweken, dat zij
met enthousiasme aan 't werk sloegen voor de inrichting daarvan.
Daartoe hehoorde ook het bouwen van een z.g. ,strooien’” kerkje als
noodoplossing van korte duur. Willen we ons daarover een eerlijk

18



oordeel vormen, dan dienen we voor ogen te houden, hoe 't bedoeld
was en hoe erg armoedig het volk er in die tijd aan toe was. Het
kerkje werd opgetrokken tegen de oostelijke gevel van 't huis van
M. Looyen en in elkaar getimmerd van palen, planken en stroo.
Een kamer van het huis van M. Looyen, die vrij kwam door gedeel-
telijke uitbreking van de gevel, diende als priesterkoor, sacristie en
biechtkamer. De vloer van het kerkje was als die van een beugelbaan
gestampt van leem. Banken en stoelen, behalve enkele voor oudere
en gebrekkige mensen, konden niet gezet worden wegens plaats-
gebrek.

Intussen, nog voor de oprichting van de parochie, was men al bezig
te zorgen voor een definitieve kerk. Reeds in de herfst van 1863 werd
leem gestoken voor de steenbakkerij in eigen veldovens. In juni
1864 werd de eerste oven aangemaakt, nadat een grote massa stenen
gevormd en gedroogd waren. Toen was 't groot feest in Ospel met
rondedansen rond de oven. En de bakkerij functioneerde goed dank

zij het toezicht van eigen volk, dat vroeger en ook toen nog in
Duitsland werkte in de steenovens en daarom de techniek wel
verstond.

Maar wanneer zou er antwoord komen van de Regering, die de
nieuwe parochie moest erkennen en een geldelijke toelage voor de
Pastoor moest verzekeren? Dat was medio 1864 't antwoord, waarop
met spanning werd gewacht. Van gemeentewege waren voor Ospel
reeds meerdere besluiten genomen. Zie daarover bl. 48 van dit boekje.
Ik zat dezer dagen te praten met oud-koster en organist Frans op 't
Root, die nog altijd interessant en geestig weet te vertellen, niet
alleen over zijn eigen tijd, maar ook over die van zijn vader Petrus
Joannes op 't Root, die koster-organist was vanaf 't begin der paro-
chie tot 1905, het jaar van zijn dood.

Koster Frans vertelde:

.Bij het strooien kerkje hing tussen 2 palen ook een klokje, dat
gegoten was door de firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. 't Is "t
klokje, dat nu nog in 't priesterkoor van onze parochiekerk hangt als
consecratie-klokje. 't Ding had toentertijd veel belangstelling, vooral
in 't hoogseizoen van de turfstekerij. Dan kwamen er ‘s morgens en
's avonds van heinde en verre een grote groep mannen en jongelui
te voet door Ospel, 50 - 60 - 70, die naar de turfvelden gingen en
daarvan terug keerden. De jongelui konden dan niet laten, even
aan 't luidzeil van 't klokje te trekken.”
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Dagen van Vreugde

Het antwoord van de Regering kwam circa 20 juni 1864 en van toen
af kwam het ene goede nieuws na 't andere. 't Waren dagen van
vreugde, die waren aangebroken voor de bevolking. Het voornaamste
nieuws kwam natuurlijk het eerste, n.l. dat de parochie Ospel door
Mgr. Paredis was opgericht en dat haar doopnaam luidde: , parochie
O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen'. Wat 't laatste betreft, deze naam
zal de parochianen heel bijzonder hebben aangesproken, want 't
was toen nog slechts 10 jaar geleden, dat Paus Pius IX het dogma
van Maria's Onbevlekte Ontvangenis had afgekondigd, en nog slechts
6 jaar, dat Maria als de Onbevlekt Ontvangene verschenen was te
Lourdes aan Bernadette. Maar de grootste verrassing kwam voort
uit het feit, dat een Nederweertenaar, een broer van de toenmalige
Burgemeester, benoemd werd tot eerste Pastoor. De vreugde daar-
over was zo groot, dat ze zelfs ontspoorde in fictieve veronderstel-
lingen en verwachtingen. Men sprak gaarne van een ,slimme zet van
de Bisschop”.

Het moet slechts enkele dagen later geweest zijn, toen de Hoogeerw.
Heer Boermans, Pastoor-Deken te Weert, naar Ospel kwam, om 't
strooien kerkje in te zegenen, de eerste H. Mis op te dragen en de
Pastoor te installeren. Toen beleefde Ospel een feestelijke drukte,
zoals 't tevoren nog nooit gekend had.

Pastoor Vullers verklaarde bij die gelegenheid, dat hij zeer gaarne
naar Ospel was gekomen en dat hij zijn beste krachten zou geven,
om de parochie op gang te brengen. .

Deken Boermans feliciteerde de parochianen, omdat lang- en terecht
gekoesterde wensen eindelijk in vervulling waren gegaan, en hij
sprak' de wens uit, dat Ospel onder de veilige hoede van Maria
Onbevlekt Ontvangen zou uitgroeien tot een schone parochie.
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Het gedenken waard
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1864

Juli Het eerste doopsel wordt in de nieuwe parochie toegediend.
Gedoopt Petrus Joannes, zoon van Christiaan van Goor en Maria
Smolenaars.

Juli. De eerste begrafenisdienst. Overleden Petronella Gerards,
oud 83 jaar.

Aug. De eerste huwelijkssluiting, Matthaeus Vaes, weduwnaar
van Joanna Maria Hendriks, hertrouwt met Hendrina Puynen.
Sept. Omdat de financiéle toestand van de Gemeente Neder-
weert aanmerkelijk verbeterd is door de verkoop van heidegron-
den, voteert de Gemeenteraad f 1500,— subsidie voor de bouw
van de kerktoren te Ospel.

Okt, De Bisschop van Roermond benoemt het eerste kerkbestuur
van de parochie Ospel. Voorzitter Pastoor Vullers. Leden P. J.
Coolen, P. J. Joosten, P. J. van Laer, H. Meeuwis en J. M.,

Op 't Root.
1865

(Datums onbekend)

Aan architect Dr. P, J. H. Cuypers werd door het kerkbestuur

opdracht gegeven een schetsplan te ontwerpen voor de bouw van

een definitieve parochiekerk,

Pastoor Vullers doet na overleg met het kerkbestuur een drie-

voudig voorstel aan de parochianen aangaande de kerkbouw.

a) dat bepaalde materialen, zoals hout, kalk, zand en stenen zul-
len geleverd worden vanuit de parochie; :

b) dat op alle werkbare dagen zes parochianen in dienst van de
aannemer zullen staan;

c) dat alle hand- en spandiensten gratis door de parochianen zul-
len worden verricht.

De Gemeente Nederweert bouwt voor eigen rekening een pastorie

te Ospel en legt een daarbij behorende tuin aan.

Dr. Cuypers overhandigt aan het kerkbestuur bestek en begroting

van de te bouwen kerk. In de veronderstelling, dat het drievoudig
voorstel van Pastoor Vullers wordt uitgevoerd, daarin begrepen
alles, wat aan werk en materiaal nodig is voor het dichten van
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de grote poel waarboven de kerk gebouwd zal worden, bedraagt
de begroting voor kerk en toren samen j 20.000. De toren alleen
is berekend aan [ 8000,—. De kerk zal 42 m. lang, 16.70 m. breed
en 12.50 m. hoog zijn. De toren 50 m. hoog.

Na onderhandse aanbesteding, waarbij is bepaald, dat de kerk-
toren slechts gedeeltelijk zal gebouwd worden, besluit het kerk-
bestuur het werk te gunnen aan de firma A. Groenendaal te
Nunhem.

1866

Sept. De Hoogeerw, Heer Fr. A. H. Boermans, Deken van Weert,
verricht de plechtigheid van de eerste steenlegging.

1867

De kerk wordt onder dak gebracht.
Joh. van den Kerkhof verongelukt bij de bouw van 't torengewelf,
waarvan de stutten te vroeg blijken weggenomen te zijn.

1868

Okt. Mgr. J. A. Paredis consacreert de parochiekerk, die behalve
een gedeelte van de toren, geheel is afgebouwd.
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