Pastoor Wilhelmus Vullers
1864-1899

Wilhelmus Godefridus Joannes
Martinus, zoon van Adrianus Wil-
helmus Vullers en Maria Elisabeth
Trouwen werd geboren te Neder-
weert 11 november 1823. Hij werd
priester gewijd te Roermond 23 de-
cember 1848 en was achtereenvol-
gens kapelaan te Blitterswijk, Beeg-
den en Stramproy.

De naam van Pastoor Vullers blijft

voor altijd verbonden met de
Ospelse parochiekerk O. L. Vrouw
OnbevlektOntvangen, die hij samen
met het kerkbestuur en zijn parochianen heeft gebouwd onder zeer
moeilijke omstandigheden, en die hij altijd op z'n best heeft verzorgd.
Rond die kerkbouw bestaat er een verhaal. Van de Rijksinspectie
kwam bericht, dat de Rijkssubsidie niet of slechts ten dele door-
gang zou vinden, omdat het ontworpen plan te groots van opzet was
voor een parochie, die nauwelijks 1000 zielen telde, Maar toen deed
zich de gelukkige omstandigheid voor, dat een Rijksinspecteur per-
soonlijk naar Ospel kwam, en dat de pastoor in de gelegenheid was,
hem een middagmaal aan te bieden. Gedurende het onderhoud met

Kelk van Pastoor Vullers.

middagmaal op de pastorie veranderde de inspecteur niet alleen van
inzicht, maar kon hij zich zelfs verenigen met de visie van de pastoor,
die van oordeel was, dat, gezien de toekomst, de opzet van het plan
gerust nog wat ruimer had mogen zijn,

God had aan Pastoor Vullers het talent geschonken, zeer gemakkelijk
met mensen te kunnen omgaan. Niet alleen met inspecteurs, maar
ook met parochianen. Dank zij dit talent wist hij de gezinnen van
zijn nieuwe parochie, die, gescheiden door onbegaanbare wegen,
wijd en zijd verspreid woonden, tot een saamhorigheid en samen-
werking te brengen, welke tot grote offers in staat was. Dank zij
ook dit talent was het hem gemakkelijk de welgestelde familie
Aerthijs te benaderen, die Ospel door milde gaven aan zich verplicht
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heeft en mocht hij tenslotte het resultaat boeken, dat, toen de paro-
chiekerk was afgebouwd, zij ook vrij van schuld was.

Toen de parochianen dit nieuws vernamen, stonden zij verbaasd en
vroegen, waar zoveel geld vandaan zou zijn gekomen? De gissingen
waren niet van de lucht en gingen vooral in de richting van de familie
Aerthijs. Dat de pastoor teveel gebedeld had bij de parochianen,
mocht niemand beweren, want hij had zich van het begin af een
bescheiden man getoond, die zuiver begrip en gevoel wist op te
brengen voor de moeilijke levensomstandigheden, waarin zijn paro-
chianen verkeerden,

Ook daaromtrent bestaat er een verhaal, dat én de pastoor én de
parochiaan tot eer strekt.

Toen Pastoor Vullers in de tijd van de kerkbouw weer eens op toer
was door de parochie, om materiaal te verzamelen en werkkrachten
aan te trekken, liep hij ook aan bij een huisvader, die dicht bij zijn
huis, een heel armzalig hutje, bezig was te werken op de akker.
Pastoor, zei de man, ik heb hier nog een eiken boompje staan. Dat
wou ik de kerk cadeau doen. Pastoor, die het boompje bekeek, vroeg:
Wat mag ik er u voor geven? Niets, zei de man. Dan mag ik het
niet nemen, zei de pastoor. Dan spijt 't mij wel, zei de man, ik wil
niet betaald hebben, wat ik O. L. Heer geef.

Ik vroeg eens aan koster Frans op 't Root, of het waar was, dat
Pastoor Vullers een lastige mens was geweest. Wel nee, zei Frans,
ik ben misdienaar bij hem geweest. Het was een heel goeie pastoor.
Ja, later, toen hij oud en ziekelijk werd, kon hij wel eens wat grom-
men, maar wie zou ook niet, als je zo'n zwaar leven achter de
rug hebt,

Pater E. Geenen, oud-kapelaan van Ospel, later als kapelaan van
Neer Trappist geworden in de abdij van O. L. Vrouw van Sion te
Diepeveen, liet op 83-jarige leeftijd nog herinneringen opschrijven
over de tijd van zijn kapelaanschap te Ospel. Na vermeld te hebben,
dat hij nog steeds zat te boeten voor de haasjes en konijnen, die hij
in Ospel heeft weggeschoten, vervolgt hij: Toen ik in 1892 kapelaan
werd te Ospel, was Pastoor Vullers reeds oud en ziekelijk. Hij las
nog wel de H. Mis. Gaf ook nog catechismus aan de grotere kinderen.
Maar voor het overige moest hij veel aan de kapelaan overlaten.
Hij stond bij zijn volk hoog in aanzien.

Toen Pastoor Vullers 27 juni 1889 zijn zilveren pastoorsjubileum vier-
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de, ontving hij een brief van zijn Bisschop, Mgr. Boermans, die hem
schreef: ,hetgeen gij Weleerw. Heer en Vriend in dat lange tijds-
verloop voor uw dierbaar Ospel gedaan hebt, behoeft in geen brons
gegraveerd noch in steen gebeiteld te worden, want de parochianen
van nu en van de toekomst zullen het dankbaar in levende herinne-
ring blijven gedenken.”
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Pastoor Hubertus Caris
1899-1930

Hij werd geboren te Weert 22 nov.
1852. Na zijn theologische studie
aan het Amerikaanse College te
Leuven, werd hij 15 juni 1878 pries-
ter gewijd te Mechelen en vertrok
in oktober van hetzelfde jaar als
missionaris naar Noord-Amerika,
waar hij de stad Richmond in de
staat Virginia als standplaats kreeg
aangewezen. Een ziekte was oor-
zaak, dat hij reeds na een paar
jaar moest repatriéren. Na een jaar
tot herstel van gezondheid bij zijn
ouders te hebben doorgebracht, was hij achtereenvolgens kapelaan te
Herkenbosch en te Gennep. Zijn benoeming tot Pastoor te Ospel
ontving hij 21 maart 1899.

Pastoor Caris was vriend van mens en dier. De hond mocht de herder
steeds vergezellen op diens gang door de parochie. Vogels, die
's winters belust waren op een morgentractatie, kwamen soms in
een zwerm van de daken gevlogen, als pastoor uit de kerk kwam op
weg naar de pastorie. Wie moeite heeft het te geloven hij bevrage
zich daaromtrent bij oudere parochianen van Ospel, die het vaker
met groot plezier hebben gade geslagen. Maar pastoor toonde zich
vooral vriend van de mensen, en hij had zijn hart het meest gesteld
op de zieken, armen, gebrekkigen en kinderen. In de kermisdagen
stond hij op het }Slein de kinderen te tracteren. Bij huisbezoek kwa-
men de kinderen hem tegemoet gelopen. Betje zijn huishoudster had
het aldoor druk met het koken van soep en klaar maken van gerech-
ten voor parochianen, die naar het oordeel van de pastoor de keuken
van de pastorie niet konden missen,

De oud-parochianen praten er nu nog graag over, dankbaar indachtig,
hoe goed hun pastoor was, die het herderlijk werk van barmhartig-
heid beocefende zoals het in die tijd nodig was en kon.

God schonk aan Pastoor Caris de genade 31 jaar lang pastoor te zijn
in de beste gezondheid. Maar dit betekent, dat hij 31 jaar lang met
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de genade heeft meegewerkt en onvermoeid actief is geweest, om zijn
parochie godsdienstig, sociaal, economisch en cultureel te verheffen.
De oprichting van godsdienstige verenigingen, de ombouw van 2
handcentrifuges, het een tot catechismuslokaal en het andere tot
kapelletje van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, de aankoop
van kostbare Misgewaden, het plaatsen van gebrandschilderd glas
in de kerkramen, de oprichting van de Boerenleenbank, stoomzuivel-
fabriek en hulppostkantoor, de bouw van een zustersklooster en van
een meisjesschool, deze en nog vele andere waren de activiteiten,
waaraan Pastoor Caris zich als initiatiefnemer of als bevorderaar
met succes gaf in schone samenwerking met kerkbestuur en paro-
chianen, die hij in de geest van vruchtbare samenwerking wist ver-
enigd te houden. Ospel is nu nog altijd dankbaar tegenover hem
gestemd en tijdens zijn leven gaf de parochie bij voorkomende ge-
legenheden de meest duidelijke bewijzen van erkentelijkheid.

Onderstaande berichten uit de Nieuwe Koerier getuigen ervan.

Ospel, 20 maart 1924.

Alhier bestaat het plan om aan de Z. Eerw. heer pastoor H. Caris
bij gelegenheid van zijn zilveren pastoorsfeest in mei a.s. een nieuw
torenuurwerk aan te bieden, daar het tegenwoordige zijn beste tijd
gehad heeft.

3 mei. Onze beminde herder de Z. Eerw. heer H. Caris heeft bij
gelegenheid van zijn zilveren pastoorsfeest van Z. H. de Paus het
erekruis Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen.

6 mei zal voor deze parochie het grote herdenkingsfeest plaats heb-
ben van het 60-jarig bestaan der parochie. Op dezelfde dag zal ook
het 25-jarig pastoorsfeest gevierd worden. Heel de parochie is in de
weer, het feest te doen slagen.

10 mei. Onder begunstiging van buitengewoon mooi zomerweer vier-
de onze parochie dinsdag 6 mei het zilveren pastoorsfeest van onze
beminde herder de Z. Eerw. heer pastoor H. Caris. Tegelijkertijd
werd het 60-jarig bestaan van de parochie van O. L. Vrouw gevierd.
Klokgelui en kanongebulder kondigden in de morgen het feest aan.
En waarlijk is het een feest geworden, waar iedere Ospelnaar met
trots op kan terug zien, en waaruit ten volle is gebleken, welk een
liefde de parochianen hun herder en geestelijk leider weten te
schenken. Tegen halftien stelde zich nabij de pastorie een stoet op
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bestaande uit schoolkinderen, zangkoor, bruidjes, vele eerw. heren
geestelijken, Burgemeester en Wethouders, kerkbestuur enz., die de
jubilaris van hieruit naar de kerk begeleidden. Onder klokgelui trok
men langs de versierde weg ter kerke. Hier aangekomen nam kape-
lana Schreurs het woord en wenste de jubilaris namens de hele paro-
chie geluk met dit zeldzaam feest en bood hem het geschenk der
parochie aan in de vorm van een nieuw torenuurwerk afkomstig
uit de ateliers van de firma Eijsbouts te Asten.

In een schitterende redevoering dankte hierna pastoor Caris zijn
parochianen voor de hem bewezen eer. Bij het binnentreden van het
kerkgebouw zette het koor onder leiding van de heer Hermans de
prachtige feestcantate in van Dobbelsteen, met orgelbegeleiding van
kapelaan Theelen uit Gulpen, oud-kapelaan van Ospel. Hierna had
om 10 uur de plechtige H. Mis van dankzegging plaats, opgedragen
door de jubilaris.

Na de plechtigheid trok de stoet weer naar de rijkversierde pastorie
waar een zeer drukke receptie volgde en zeer velen van de gelegen-
heid gebruik maakten om hun feestvierende pastoor de hand te druk-
ken. Er waren talloze telegrammen en felicitaties binnengekdmen.

13 juni 1928,

Gouden priesterfeest van pastoor H. Caris.

Maandag heeft de parochie van O. L. Vrouw het gouden priester-
feest van pastoor H. Caris luisterrijk gevierd. Reeds dagen tevoren
waren de parochianen druk in de weer om deze dag voor hun be-
minde herder tot een onvergetelijke te maken.

Dat zij hierin uitstekend geslaagd zijn bleek uit de grote en goed
geslaagde optocht, welke maandagmorgen de jubilaris en zijn familie
aan het klooster der eerw. zusters afhaalde en na een defilé en vlag-
gengroet kerkwaarts trok. Onder de verschillende erebogen welke
op de weg waren opgericht werd halt gehouden en werd de jubilaris
door enkele bruidjes een bouquet aangeboden onder het opzeggen
van een versje.

Aan de parochiekerk aangekomen, schaarden de aanwezigen zich
rechts en links van de ingang, terwijl de Burgerwacht een erewacht
vormde en het geweer presenteerde. Alle deelnemende verenigingen
alsmede vele genodigden waren aanwezig bij de treffende toespraak
van de weleerw. heer kapelaan Kellenaers, die in een gloedvolle
rede de dank der parochianen voor hun herder uitsprak en hem

28



namens de parochie als geschenk aanbood de beschildering der kerk,
waarvoor de parochianen ruim 2000 gulden hadden bij elkaar ge-
bracht.

Na een dankwoord van de zeereerw. heer pastoor voor de hem
gebrachte hulde trok de stoet in de kerk, alwaar voor de hoogmis
door het koor onder leiding van de heer Hermans op zeer verdienste-
liike wijze de priestercantate van Jos. de Klerk ten gehore werd
gebracht. Hierna volgde de plechtige Hoogmis tot dankzegging,
welke werd opgedragen door de jubilaris, daarbij geassisteerd door
rector Op 't Root uit Vaesrade-Nuth als diaken en pastoor Tindemans
uit Melick als subdiaken. Als presbyter-assistens fungeerde de
H. Eerw. heer Haenen, deken van Weert en als cantores pater Verzet
uit Mook en kapelaan Theelen uit Gulpen. Onder de H. Mis zong
het koor de feestmis van de Klerk. Na de hoogmis werd door de
jubilaris de pauselijke zegen gegeven en werd het Te Deum gezongen.
Na afloop werd de gouden jubilaris door de feeststoet naar zijn
woning teruggeleid, alwaar hij door burgemeester J. van Uden van
Nederweert werd toegesproken namens de gemeente en waarin hem
de dank van de ingezetenen werd overgebracht. De burgemester wees
vooral op de prettige samenwerking tussen burgerlijk en geestelijk
gezag en hij hoopte, dat die er tot heil van de gemeente en parochie
steeds blijven mocht.

Vervolgens dankte de pastoor de burgemeester voor zijn goede
wensen, waarna de schoolkinderen de jubilaris een aubade brachten.
Voor allen had pastoor Caris een vriendelijk woord. Met een drie-
werf hoera voor de geliefde pastoor werd de feestelijkheid besloten.
Van de hierna volgende receptie werd een druk gebruik gemaakt.
Vele telegrammen en schriftelijke gelukwensen waren binnen ge-
komen. In de namiddag trad het kerkelijk zangkoor nog aan alsmede
de beide muziekgezelschappen uit Nederweert, die een serenade
brachten. Ook bij deze gelegenheid werden over en weer woorden
van dank en hulde gesproken. Dinsdag brachten de schoolkinderen
van de openbare en bijzondere school de jubilaris in de scholen nog
een hulde, waarbij de nadruk werd gelegd op hetgeen de pastoor in
zijn dertigjarig verblijf in Ospel voor de kinderen in het bijzonder
heeft gedaan.

De pastoor zag gedurende zijn langdurig verblijf in Ospel deze plaats
uitgroeien tot een der bloeiendste landbouwdorpen van Limburg,
tot welke groei hijzelve zo veel heeft bijgedragen.
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Pastoor Petrus Adams
1930-1944

Hij werd geboren te Beegden 3 aug.
1877 en priester gewijd te Roer-
mond 15 maart 1902, Van 1902 tot
1930 was hij leraar en de laatste
jaren provisor van het Bisschoppe-
lijk College te Weert, Hij werd tot
pastoor te Ospel benoemd in sept.
1930.

Oud - parochianen van Pastoor
Adams spreken nog gaarne over
hem als de herder, bij wie zij zich
thuis gevoelden. Ofschoon hij niet
sterk van gezondheid was en zich-

zelf daarom vaak moest ontzien, bewoog hij zich veel onder zijn
parochianen, om zich met hen te onderhouden en met hen mee te
leven in hun wel en wee. Door regelmatige zielzorg heeft hij zijn
uitzonderlijke talenten van geest en hart aan de parochianen dienst-
baar gemaakt. Onder de oudere parochianen van nu leven nog
gezegden en uitdrukkingen, die van Pastoor Adams komen en die
getuigen van zijn rijk priesterlijk gemoed. Steeds bezorgd, dat hij
niemand zou krenken, wist hij de blijde boodschap van het Rijk Gods
verrassend en welsprekend te verkondigen. Iemand vertelde me: er
was eens een vergadering van de Groene-Kruis-vereniging, die op z'n
best was aangekondigd en om meerdere motieven waard was door
een grote toeloop van volk bezocht te worden. Toch verschenen er
slechts een paar mensen. In schone zelfbeheersing zeide Pastoor
Adams vanachter de bestuurstafel: ,Zijn er dan geen 10 genezen?
Waar zijn dan de 9 anderen?”

Pastoor P. J. Op het Root, geboren en getogen Ospelnaar, die een
klasgenoot van Pastoor Adams was en hem van nabij gekend heeft
in de uitoefening van het herdersambt, heeft in zijn nagelaten ge-
schriften een nagedachtenis aan hem gewijd. Ze wordt hier gaarne
ter lezing geboden:

Pastoor Adams was een kalme, rustige figuur, waar ieder graag mee
te doen had, die mooi preekte, een drukke biechtstoel had en ieder,

30



die met zijn moeilijkheden tot hem kwam, met raad en daad wist bij
te staan. Vele van zijn preken waren, behalve doelmatige zielzorg,
klassieke voorbeelden van gewijde welsprekendheid, waarmee hij
zelfs tot het eenvoudigste hart wist door te dringen.

Tijdens zijn pastoraat is de centrale verwarming in de kerk aange-
legd, bij welke gelegenheid een nieuwe ruime sacristie achter het
priesterkoor werd aangebouwd. Het zustersklooster, dat eigendom was
van het kerkbestuur, werd aan de Zusters Franciscanessen te Heyt-
huysen verkocht.

Het , Mariahuis" is door hem gebouwd en het kerkhof vergroot door
grondaankoop van de kostersfamilie.

Op 27 september 1944 kwam de kerktorenspits, opgeblazen door een
dynamiet-explosie, naar beneden tussen de 4 torenmuren en ver-
nielde het torenuurwerk en het orgel. Het bleef gelukkig liggen op
het benedengewelf van de toren, zodat de kerkgangers er geen hin-
der van ondervonden.

Het is nog gelukkig afgelopen, zei Pastoor Adams. Als het daar maar
bij blijft, dan ben ik blij. Hij had er al erg onder geleden, dat de
klokken uit de toren waren geroofd. En toen hij van zaterdag op
zondag 1 oktober 1944 voor een granaatregen de kelder van de
pastorie had moeten invluchten, kwam hij 's zondagsmorgens met de
klacht over inwendige pijnen de sacristie binnen.

Op 9 oktober 1944, toen Ospel op bevel van de Duilsers moest
evacueren, nam hij zijn intrek in het zustersklooster, vanwaar hij
16 oktober door de Engelse Rode-Kruis-dienst naar het ziekenhuis te
Weert werd overgebracht. Toen beterschap uitbleef, werd begin
december operatief ingegrepen, wat evenwel geen baat meer mocht
opleveren. :

Met de tragische achtergrond van zijn verbrijzelde kerk, stukgescho-
ten pastorie en gehavende parochie stierf hij in het ziekenhuis te
Weert 15 december 1944,

Op 18 december, na een plechtige lijkdienst in de St. Martinuskerk
te Weert, werd hij te Ospel om half één 's middags door de Hoog-
eerw. Heer Deken Souren van Weert in tegenwoordigheid van slechts
enkele geestelijken en gelovigen in alle stilte, zoals hij stil geleefd
had, op het kerkhof begraven; op verlangen van de familie dicht bij
het Mariahuis, dat door hem gebouwd was.

Ospel verloor in Pastoor Adams een goede pastoor.”
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Intermezzo

Toen Pastoor Adams op £ .
16 oktober 1944 naar 't : :
ziekenhuis te Weert
was ¢gebracht, kwam
zijn nieuw benoemde
kapelaan J. Tindemans,
die zich reeds te Weert
bevond, naar Ospel om
de zielzorg waar te ne-
men. Daar Pastorie en
Kapelanie onbewoon-
baar waren, nam hij
zijn intrek in 't Zusters-
klooster, Van hieruit
heeft hij in de bevrij-
dingstijd met volle toe-
wijding, vaak met le-
levensgevaar, tussen de
granaten door de vele
oorlogsslachtoffers van
de laatste H. Sacra-
menten voorzien en on-
der moeilijke omstandigheden begraven. Na de bevrijding was zijn
eerste werk een hulpactie in te stellen, om de zwaarst getroffenen

Triest was in november 1944 de aanblik van de door
oorlogsgeweld verwoeste kerktoren.

zoveel mogelijk te helpen. Op de zolder van de jongensschool, die
vrij gelukkig uit de oorlogsmisére was gekomen, liet hij een nood-
kerk inrichten, omdat de gehavende parochiekerk onbruikbaar was
geworden voor de kerkelijke diensten. In de kapelanie liet hij enige
ruimten bewoonbaar maken, die hij tegen nieuwjaar '45 betrok.
Omdat de Bisschop van Roermond, Mgr. G. Lemmens, sinds 20 jan.
'45 naar Leeuwarden was geévacueerd, was de benoeming van een
nieuwe pastoor, die pastoor Adams zou opvolgen, voor langere tijd
niet te verwachten.

In 't voorjaar ‘45 kwam Ch. Kellenaers, kapelaan te Weert, als
plaatsvervangend pastoor naar Ospel. Hij heeft in enkele maanden tijd
veel dankbaar werk mogen verrichten als zielzorger, omdat 't leed,
dat door de oorlog over de pafochie was gekomen, enorm groot
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was. Ook werden meerdere financiéle aangelegenheden door hem
verzorgd, en een aanzienlijk bedrag voor nieuwe kerkramen werd
door hem verzameld.

Tot zijn veelzijdige bedrijvigheid behoorde vooral het herstel van de
pastorie, die, toen hij in september '45 naar Weert terugkeerde als
Aalmoezenier van de Arbeid, voor de nieuwe pastoor L. Lipperts ter
bewoning gereed stond.
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Pastoor Ludovicus Lipperts
1945-1952

Hij werd geboren te Voerendaal
11 aug. 1884. Op 1 april 1911 werd
hij priester gewijd. In hetzelfde jaar
werd hij op 1 oktober benoemd tot
kapelaan te Stevensweert en in
oktober 1914 tot kapelaan te Baarlo.
Op 1 april 1925 volgde zijn be-
noeming tot rector te Merselo en
in oktober 1934 tot pastoor te Mer-
kelbeek.

Pastoor Lipperts wordtnunog vaak
door zijn oud-parochianen herdacht
als een man van gebed. Uitzonder-
lijk veel tijd werd door hem aan
het gebed besteed. Als hij zoek
wes, kon hij allicht gevonden worden in de kerk. Wie 's morgens
meende hel eerst in de kerk te zijn, kwam spoedig tot de ontdekking
zich vergist te hebben: de pastoor was er al. Tegelijkertijd ontplooide
hij, ondanks zwakke gezondheid, een wonderlijke activiteit, om de
vele wonden, die door de oorlog waren toegebracht aan parochie,
kerk en kerkelijke eigendommen, te genezen.

De Maas- en Roerbode mocht dan ook op 1 april 1951, bij gelegen-
heid van zijn 40-jarig priesterjubileum, de tolk zijn van een dank-
baar gestemd Ospel, toen zij schreef:

«Op 1 oktober 1945 werd hij benoemd tot pastoor te Ospel. Hier
wachtte hem een grote en moeilijke taak. Deze parochie had immers
in het najaar 1944 gedurende weken in de vuurlinie gelegen. De kerk
was zeer zwaar getroffen, de torenspits opgeblazen, gewelven inge-
stort, inventaris weg of stuk. Het Mariahuis was zwaar beschadigd
en zou van de grond uit opnieuw opgebouwd moeten worden. De
pastorie en kapelanie waren gedeeltelijk hersteld. De herstelwerk-
zaamheden der kerk werden onder zijn leiding met voortvarendheid
aangepakt. Met vaste wil streefde hij ernaar om de herstellingen
doelmatig tot een harmonisch en tot een voor het Godshuis passend
geheel te doen uitvoeren. In november 1946 waren de werkzaam-
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heden zover gevorderd, dat de kerk weer in gebruik genomen kon
worden. Op het ogenblik ontbreekt nog de torenspits en is het dak
nog gedeeltelijk gedekt met pannen.

Het hoofdaltaar, waarachter een bijna levensgroot kruis, de commu-
niebank en twee zij-altaren zijn opgetrokken in goudgele Tsjechische
Travertin. De vloer van het priesterkoor is gelegd van tegels in
Romaanse Travertin. De glas-in-lood ramen, alsmede de kruisweg,
zijn van Jan Dijker. Hieronder zijn enkele zeer mooie ramen zowel
wat voorstelling alsook wat kleurencombinatie betreft.

Dit alles geeft aan deze kerk een rustige, warme sfeer, terwijl de
aandacht als vanzelf getrokken wordt naar het middelpunt: het hoofd-
altaar als offerplaats.

In de vroeger zo sierlijke en slanke toren, nu stomp en robust aan-
doend wegens het ontbreken van de spits, roepen drie zware klokken
op feestdagen de gelovigen ter kerke.

In 1947 werd het Mariahuis geheel hersteld, terwijl meerdere goede
verbeteringen werden aangebracht,

In 1948 werd de openbare jongensschool overgenomen en omgezet
in een bijzondere school. Nieuwe leerkrachten werden aangetrokken
en deze moesten voor hun gezin huisvesting hebben.

Voor dit doel werd de oude kapelanie gesplitst in twee woningen en
werd tegenover het Mariahuis een nieuwe dubbele woning gebouwd.
In de laatsle jaren is door pastoor Lipperts hier een zeer zwaar en
moeilijk, maar ook een groots werk volbracht.”

Pastoor Lipperts stierf op een eerste vrijdag van de maand, waarvan
hij de viering altijd met grote ijver had bevorderd. Terwijl zijn lijk
lag opgebaard in het St. Jans-Ziekenhuis te Weert, werd in zijn
parochiekerk het novene-Lof gevierd ter ere van O. L. Vrouw van
de Wonderdadige Medaille, dat hij in de laatste dagen van zijn leven
had ingeluid door een parochieel triduum.
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Uit het jongste verleden

1954,

7 maart. Aanbesteding van het herstel van de kerktoren volgens
tekening en bestek van de architecten Huisintveld en Deltrap te
Roermond. Het werk is uitgevoerd door de aannemers Gebrs.
Salemans te Baexem.

27 september. Herplaatsing van het kruis op de kerktorenspits op
dezelfde datum, als waarop het 10 jaar tevoren door oorlogsgeweld
werd neergehaald.

13 december. Consecratie door Mgr. A, Hanssen van het hoofdaltaar
van de parochiekerk, dat door pastoor Lipperts in 1949 werd ge-
plaatst,

1955.

15 augustus. De koster-organist Frans Op het Root viert zijn gouden
ambtsjubileum onder zeer grote belangstelling van de parochianen.
De Hoogeerw. Heer Deken A. Omloo reikt hem de onderscheiding
,Pro Ecclesia en Pontifice” uit. De parochie schenkt hem een auto-
matische luidinstallatie,

1956.

25 januari, Aanbesteding van het volledig herstel van het kerkdak.
Het is in de oorlog zozeer beschadigd, dat gordingen en kapgebinten
moeten hersteld worden, alle goten moeten worden vernieuwd, en
dat een geheel nieuwe beplanking en dakbedekking moet worden
aangebracht. Het werk is uitgevoerd door de aannemers Gebrs.
Salemans te Baexem.

25 november. Wijding en bespeling van een geheel nieuw orgel,
dat gebouwd werd naar het electro-pneumatisch systeem door de
Gebrs. Vermeulen te Weert, Wijding door de pastoor van de parochie,
inspeling door de Heer Hub. Houét, organist van de St. Catharina-
kerk te Eindhoven. Het vorige orgel werd in de oorlog totaal ver-
nield.

8 december. Parochie-missie van 8—16 december. Leiders van de
missie waren Pater Antigonus Janssen en Pater Anselmus van
Egmond. De deelname van de parochianen was uitstekend.

195%.
14 en 19 april. Planting van twee veldkruisen respectievelijk in de
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Waatskamperheide en aan de Oude Dijk door de buurtschappen, die
daarbij worden geholpen door geldelijke bijdragen van de gehele
parochie. De kruisen zullen blijvend herinneren aan het oorlogsleed,
dat daar ter plaatse en in de omgeving is doorstaan. Ontwerper en
vervaardiger van deze twee en van twee andere nog te plaatsen
kruisbeelden is Huub Hendriks te Tegelen.

19 december. Aanbesteding van de hulpkerk te Ospel-Dijk. De archi-
tect P. Weegels schrijft daarover: ,het bouwen van deze hulpkerk
is bedoeld als onderdeel van een geplande parochiekern, bestaande
uit kerk met pastorie, parochiehuis en kerkhof.

——— e e —_———e -- vo— o . e - —— -y

De fraaie hulpkerk aan de Meijelsedijk.

Hiervan zal dus nu de hulpkerk, zijnde het toekomstige parochiehuis,
worden gerealiseerd. De opbouw van deze hulpkerk bestaat uit een
skelet van stalen portaalspanten met z.g. gebroken bovenregel, waar-
door een zo gaaf mogelijke ruimte zowel binnen als buiten wordt
verkregen. Het priesterkoor — de latere fribune — ligt een meter
boven het kerkschip en heeft een achterwand van Durox-blokken
met als enige versiering een kruisgroep in draadplastiek. Het geheel
is uiterst sober gehouden, mede om onderhoudskosten te besparen.
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De ramen zijn bezet met glas-in-lood in abstracte voorstelling.”
De kerk is gebouwd door de aannemers Gebrs. Caris te Ospel.

1958.

15 januari. Het kerkbestuur besluit tot de bouw van een Jonge
Garde-huisje voor het vrouwelijk jeugdwerk. Het gemeentebestuur
zal daartoe gedurende 10 jaar een jaarlijkse subsidie van f 200,—
verlenen.

10 februari. Aangemoedigd door schenkingen en renteloze leningen
van de parochianen, besluit het kerkbestuur op verlangen van de
ruilverkavelingscommissie de blokhut van Jong Nederland te ver-
plaatsen naar het nieuwe sportterrein en ze daar in steen op te
trekken. Ook daarbij mag het bestuur weer rekenen op de milde
steun van de gemeente, die gedurende 10 jaar een jaarlijkse subsidie
van f 800,— zal geven.

1959.

2 januari. De Eerwaarde Zusters Franciscanessen van Heythuysen
verlaten Ospel na een verblijf van bijna 50 jaar. De algemene reactie
van de parochianen: ,Wat jammer dat de Zusters Vertrekken” bevat
diepe betekenis. Ospel mag van geluk spreken, dat de communiteit
van de zusters er was, toen er in Ospel nog veel arme gezinnen
woonden. God alleen weet, hoe diskreet en liefdevol die gezinnen
door de zusters werden bijgestaan. Maar groot waren ook de ver-
diensten van de zusters voor onderwijs en ziekenverpleging. Anderen
kunnen het op z'n best doen, maar beter dan de zusters het deden
zal niet of nauwelijks kunnen.

11 januari. Inzegening van de hulpkerk te Ospel-Dijk door de Hoog-
eerw, Heer Deken A. Omloo in tegenwoordigheid van Burgemeéester
en Wethouders en veel parochianen, die gekomen zijn ondanks zeer
slechte weersomstandigheden, Na de inzegening wordt het Aller-
heiligste overgebracht vanuit de H. Geestschool, waar de parochianen
tot nu toe 5 jaar gekerkt hebben in een lokaal van * 16 bij 6.50
meter. Onder de eerste H. Mis, die in de nieuwe kerk wordt opge-
dragen, houdt de Deken een toespraak, waarin hij de parochianen
van Ospel-Dijk feliciteert en de betekenis van de hulpkerk toelicht.
19 augustus. Door notaris G. Biezenaar wordt de akte verleden van
oprichting ,,Stichting Gemeenschapshuis Ospel”, welke zich tot doel
stelt, om door een gemeenschapshuis het sociale en culturele leven
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van de parochie in al zijn sectoren te onderhouden en te bevorderen.
23 augustus, Planting van een veldkruis mede uit geldelijke bijdrage
van de gehele parochie door de buurtschappen Nieuwstraat, Kuil-
straat, Neulensteeg en Horik. Ook hier waren de beproevingen in
de oorlog van 1940 bijzonder zwaar. De planting van het kruis houdt
daarmee verband.

1960.

19 maart. Planting van een veldkruis in de Ospelse Peel als teken van
dankbaarheid voor het verleden en van vertrouwen voor de toe-
komst namens de grondeigenaren en grondpachters, wier turfvelden
door ontginning en ruilverkaveling herschapen zijn in vruchtbare
wei- en akkerlanden.

1961.

17 mei. Door notaris G. Biezenaar wordt de akte verleden van de
verkoop van het vormalige St. Anna-klooster met wijkgebouw door
de Congregatie van de zusters van Heythuysen aan de Stichting
Gemeenschapshuis Ospel. Tegelijkertijd en in dezelfde akte vindt de
verkoop plaats van de bij het klooster gelegen schoolgébouwen door
het kerkbestuur aan dezelfde stichting.

1962.

5 mei. Bij notariéle akte van G. Biezenaar wordt door het kerkbestuur
het vroegere parochiehuis, het z.g. ,Mariahuis” verkocht aan de
Groene Kruisvereniging, die reeds lang heeft uitgezien naar een rui-
mer wijkgebouw.

N.B. Aangaande onderwijs en verenigingsleven zie de hoofdstukken
van dhr. Th., Koppen en Jos. Geuns.
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Kerkverbouwing 1964

Dr. A. F. Vossen, Nederweertenaar van geboorte, leraar aan het
Dr. Mollerlyceum te Waalwijk, vertelde me aangaande de parochie-

kerk van Ospel een oud en zeer merkwaardig verhaal, dat door
hem is opgetekend in 1949, na het zelf vernomen te hebben wvan,
naar hij meent, zijn oom Geelkes Door (Theodorus Vossen), die in
1963 op 91-jarige leeftijd is overleden.

nEeuwen geleden woonde er in Nederweert een schaapherder, Sieben
Helmus, die door de mensen niet voor vol werd aangezien. Als hij
met zijn kudde door de peel trok, maakte hij altijd op dezelfde
plaats een kruisteken. Veel mensen hadden hem dit al zien doen,
en, hoe vreemd ze Helmus ook vonden, toch maakte dit hen nieuws-
gierig. Want er was op die plaats niets te zien dan kuilen en gaten,
nWoeévor zeingel-djeu uch hi-j toch?” vroegen ze. ,Hi-j zeingel ich
mich altied,” zei Helmus, ,umdet dit ein haelig plaats zal waere.”
En precies op die plaats is later de kerk van Ospel gebouwd.”
Een verhaal als bovenstaand is teer als een bloem, fonkelend als een
ster, wonderlijk als 't spinneweb, dat gespannen op een struik in
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de hei, en gedrenkt van morgendauw, straalt in 't licht van de
opkomende zon.

En het is misschien rijker aan inhoud, dan wij zouden kunnen
vermoeden.

Niet alleen is onze parochiekerk juist ter plaatse, waar Helmus zich
altijd zegende, gebouwd, maar ze heeft daar ook stand gehouden,
toen ze in de vuurlinie lag van de laatste oorlog. Ze heeft toen een
uiterst zware beporeving doorstaan. Het dak doorzeefd van projec-
tielen, het grote gewelf van de viering en andere gewelven inge-
stort, de buitenmuren gruwelijk geschonden, de binnenmuren door-
lopen van water, alle kostbaar raamglas versplinterd, orgel en toren-
uurwerk vernield, de klokken geroofd, de torenspits en het kruis
opgeblazen. Maar ze heeft stand gehouden. De Vader in de hemel
heeft gewild, dat de woonplaats, die Hij te Ospel uitverkoor voor Zijn
Zoon, een blijvende woonplaats zou zijn. Was 't ook daarom, dat

Maar er is méér. Onze parochiekerk is niet alleen gebleven en her-
steld, maar ze werd, merkwaardig genoeg, daar, waar Helmus zich
een kruis sloeg, ook nog verbouwd en uitgebreid tot een kruiskerk.
Toen de plannen daarvoor gereed lagen, de vereiste goedkeuringen
van de betrokken instanties waren verkregen, en wijkvergaderingen
met de parochianen waren gehouden, schreef Jan Biezenaar op 10 mei
1962 daarover 't volgende in de Maas- en Roerbode:

,Door de offerzin van de Ospelse mensen was 't mogelijk niet alleen
de parochiekerk schoner dan weleer te herstellen, maar ook te Ospel-
Dijk, eind 1958, een hulpkerk te bouwen, Het landelijk Ospel, dat
na de grote ruilverkaveling van het gebied ,de Ospelse Peel’ een
geheel ander aanzicht kreeg, en vele forensen telt, die elders in de
industrie of bouwbedrijven werkzaam zijn, heeft zich snel ontwikkeld.
Als gevolg van deze ontwikkeling is de parochiekerk, ondanks de
hulpkerk te Ospel-Dijk, te klein geworden. De gelovigen zijn ge-
noodzaakt ten dele plaats te nemen in de torenruimte nabij de ingang
van de kerk, terwijl ook de hoeken links en rechts van de ingang,
waar voorheen de doopkapel en een devotiekapel waren, als kerk-
ruimte benut moeten worden.

Het kerkbestuur is deze toestand een doorn in 't oog, temeer omdat
in deze parochie bijzondere aandacht wordt besteed aan deliturgische
viering van het Misoffer en de Sacramenten.
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Aan een eeuwfeest pleegt men luister bij te zetten en vooruitlopend
op de viering heeft het kerkbestuur plannen gemaakt om de kerk
te verbouwen en uit te breiden. Deze vernieuwing ligt geheel in 't
streven, dat men thans algemeen waarneemt, n.l. om de Dr. Cuypers-
kerken, die indertijd op de eerste plaats als Godshuizen gebouwd
werden, maar thans voor de liturgische diensten minder geschikt
zijn geworden, te verbouwen tot een echt huis van de gemeenschap,
waar het H. Misoffer opgedragen wordt aan een centraal geplaatst
offeraltaar. -

Volgens de plannen, welke het kerkbestuur hoopt te realiseren, zal
de parochiekerk, die in 't dak reeds een kruiskerk is, doch in de
plattegrond niet, volledig tot kruiskerk worden verbouwd.

De transepten, die daartoe gebouwd dienen te worden, zullen echter
niet ter hoogte van het nok van het dak, doch tot aan de bovenkant
van de bestaande rozetramen opgetrokken worden.

Wanneer deze verbouwing gereed is, zal het Misoffer opgedragen
kunnen worden aan een altaar, dat staat op een nieuw, centraal
gelegen priesterkoor en bovendien zal het kerkgebouw ongeveer 150
zitplaatsen rijker zijn. Ook nu tonen de Ospelse mensen zich van hun
beste zijde. In 1964 kan het eeuwfeest van de parochie gevierd wor-
den in een kerkgebouw, dat met gulle financiéle medewerking van
de Ospelse gemeenschap geheel is aangepast aan de liturgische eisen
van deze tijd."” .

Aldus de redactie van de Maas- en Roerbode in een aangename en
heldere uiteenzetting, waardoor zij 2 jaar geleden aankondigde, wat
nu gelukkige werkelijkheid is geworden.

Dank aan Dr. A. F. Vossen voor het kostbaar verhaal, dat hij ons gaf.
Moge de huidige kruisvormige parochiekerk tot in lengte van dagen
een treffende verfolking blijven van het kruisteken van Sieben
Helmus.

Naschrifit van de Architecten H. Huisintveld en F. Deltrap te
Roermond.

In ,de Katholieke Kerken van Nederland” van dr. Cuypers en dr.
J. Kalf, staat over deze kerk:

Een kruiskerk in vroeg gothischen stijl, naar het ontwerp wvan dr.
Cuypers gebouwd en 18 okt. 1868 gewijd door Mgr. Paredis. Er zijn
omstreeks 450 zitplaatsen.
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Als een merkwaardigheid kan worden vermeld dat de inwoners der
toenmaals zeer arme gemeente, als in de middeleeuwen, bij de bouw
medehielpen, o.a. door de stenen te bakken.

In de tweede wereldoorlog werd aan de kerk veel schade berokkend.
De toren werd grotendeels vernield en ook de kerk zelve werd zwaar
getroffen.

Met het eerste oorlogsschade-herstel werd al spoedig begonnen onder
leiding van de architect Weegels uit Weert, maar de grote torenspits
moest wachten.

Deze werd door het architectenbureau Jos. en Pierre Cuypers te
Roermond geheel vernieuwd in de oorspronkelijke toestand, met
gebruikmaking van de oude tekeningen van dr. P. J. H. Cuypers.
De uitvoering geschiedde door de aannemers Gebr. Salemans te
Baexem, in het jaar 1954.

Thans, tien jaar later, ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest,
en mede in verband met de nieuwe liturgische eisen, en om meer
plaatsen te verkrijgen, onderging de kerk door het initiatief van
pastoor Arts, reeds genomen in 1961, een belangrijke uitbreiding
door de aanbouw van twee transepten, terwijl tevens het lees-
altaar meer te midden van de gelovigen werd gebracht.

Het maken van de plannen hiervoor werd opgedragen aan de archi-
tecten Huisintveld en Deltrap te Roermond, die het bureau Cuypers,
nadat zij hierbij lange jaren werkzaam waren geweest, hebben
overgenomen.

Na gehouden aanbesteding op 28 mei 1962, waaraan ook een drietal
plaatselijke aannemers deelnamen, werd het werk opgedragen aan
de laagste inschrijver, wederom Cebr. Salemans, Stationsstraat te
Baexem, voor de som van f 91.250,—.

De pastoor had wel een profetische blik toen hij er op aandrong
tijdig met de bouw te beginnen, om in elk geval voor het herden-
kingsfeest in 1964 gereed te zijn, want door allerhande strubbelingen,
als gebrek aan baksteen (die deze keer niet door de parochianen
werden vervaardigd), het gebrek aan werklieden en tenslotte door
de langdurige en abnormale lange winter 1962-1963, kwam het werk
nog maar amper op het eind van 1963 gereed!

Behalve de hierboven genoemde strubbelingen van technische aard,
moesten ook nog vele moeilijkheden van interne aard overwonnen
worden, maar met veel geduld en takt werd toch alles tot een goed
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einde gebracht, en het bereikte resultaat was ook de moeite waard.
Het nieuwe lees-altaar werd om reden van piéteit gebouwd van de
mooie marmeren communiebanken, die niet meer in het nieuwe plan
terugkwamen, wijl nu staande gecommuniceerd wordt.

Het altaar is gebouwd op een verhoogd podium en zover naar voren
gebracht dat alle gelovigen het H. Misoffer zichtbaar kunnen volgen.
Op de verhoging werd tevens geplaatst een ambone en de doopvont,
alles overzichtelijk. Vroeger hoofdaltaar is nu Sacramentsaltaar.
De kerk kreeg verder een groot aantal nieuwe banken, die werden
vervaardigd door A. Hendrikx, meubelindustrie te Ospel.
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